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wist niet wat hij zeggen moest; het was hem zoo nieuw en verrassend; hij
vond geen woorden. Intusschen grepen elkander hun zoekende bukken —
en gelukkig, er was contact, er was warmte onmiddellijk

„Ik hoop nou natuurlijk maar " begon Spin, en stokte.
„Wat hoop je nou maar, kerel?"
„Dat ik er jou niet door zal verliezen."
„Mij er door verliezen? Ben je bliksems gek?"
Maar Huibs blik vertroebelde. Want hij moest het zich innerlijk toe-

geven, anders zou het worden tusschen Mels en hem. Anders aanzien zou
hij hem. En hoe dat gaan moest met Janne? Met haar omgaan, vriend-
schappelijk, argeloos ? Er waren gedachten, herinneringen

„Nee, niet waar? Je zult je best doen "
„Je best doen? Maar kerel! Je weet toch immers hoe 'k daar nu tegen-

over sta. Pauline is alles en alles voor me geworden. Je zei daarnet zelf
nog . . . . Hè ? . . . . Je weet wel En jij ? Wat ? . . . . Kom, geef me
nóg 's een hand ! Wij zullen vrienden blijven, wat er ook gebeurt, hoor. . . .
en ook a l . . . . ook al zouden we elkaar dan wat minder zien, allicht, in de
eerste t i jd . . . . Is het dat wat je bedoelt?"

„Ja juist. Ik ken mezelf, Hoogland. Ik weet d a t . . . . als ik haar eenmaal
heb" —hij zei het smachtend, sloot even de oogen — „eindelijk, eindelijk...
dan zal ik jaloersch zijn, achterdochtig misschien, angstig haar weer te
verliezen Ik ik zal het niet kunnen helpen.. . ."

Spin bracht Huib heelemaal thuis en vertelde er onderweg wat meer
van — loskomend, spontaan, nu hij eenmaal was begonnen — hoe het
geweest was tusschen Janne en hem in de laatste jaren. Een zoo begrijpelijk,
bijna banaal verhaal tenslotte — als met een innerlijken glimlach hooide
Huib het aan, een glimlach van weemoedig begrijpen. Dat met Gerbrandts
had niet lang geduurd. Maar des te wilder had zij doorgeleefd — al on-
verschilliger, al overmoediger naar 't scheen. Tot ze 't eindelijk uitgilde,
op een laten avond, toevallig met Mels alleen — het uitsnikte van
verlatenheid, zich wanhopig aan hem vastklemde. En hij haar suste,
troostte, diep ernstig toesprak, zich haar aanbood als haar echte, trouwe
man. Zij wou er eerst niet van weten, zich in bitterheid zijn liefde onwaardig
verklarend, maar toen sprak hij van haar kunstenaarschap, onverzwakt,
haar zich daar altijd weer aan oprichtend idealisme, haar geest en
gevoel, haar werkkracht en volharding. „Is dat alles geen liefde waard?"
vroeg hij. En zij was stil geworden, heel stil en ernstig, en had beloofd...
te zullen denken.. . . denken... .

„'t Is prachtig, Mels, hoor, heerlijk ! Ik bewonder je oprecht."
„Wat? Te bewonderen valt er niets. Ik heb immers altijd van haar

gehouden. Ik heb kunnen wachten, goddank, mij kunnen beheerschen
Ja! Dat is alles!"


