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dateert naar het jaar van de eerste studie, waaruit het werk is ontstaan,
ook al is het eenige jaren later voltooid.

Wanneer ik mij voor den geest haal, wat wij hier van Degouve kennen,
zijn Brabantsche landschappen, zijn Amsterdamsche grachten en pak-
huizen en zijn Mater Dolorosa, dan geeft dit werk van 1925 en 1926
den indruk, dat het zich voor een deel handhaaft op het hooge peil, dat
eerder werd bereikt, doch voor een deel daar beneden blijft. Maar laten
wij met het beste beginnen: Degouve is de grandiose schilder van de
Stilte. Hij is een figuur, een karakter; zijn werk is absoluut alleen
van hem zelf en het staat gansch en al apart, niet alleen in de Belgische
schilderkunst maar in die van de heele Westersche wereld. Het wordt
gedragen door een machtige overtuiging en gesteund door uiterst gevoelige
voordracht. Men kan het samenvatten als ,,de belijdenis van de stilte"
een stilte geenszins doodsch, doch zacht trillend van de nauw-merkbare
ademhaling der natuur. Bij voorkeur omvaamt hij wijde landschappen,
heuvelachtige verschieten, zooals Valerius de Sadeleer in anderen toonaard
doet, nazaten beide van Breughel den Ouden, die immers ook het welige
Brabantsche landschap in al zijn plans ontrolde op zijn paneelen.

Dit laatste werk is uit de Ardennen en ook nu weer blijkt Degouve
de sneeuw te beminnen. Het is of zijn stille, wat van de wereld terug-
getrokken natuur bij voorkeur uitgaat naar de roerloosheid van den
witten winter. Er is een beetje melancholie in, iets van de smart van de
wereld, die wordt uitgezegd in de strakke oneindigheid der heuvelende
velden, gelijk in het magistrale doek ,,La Warche en Hiver" of in „Matin
de Neige". En toch, boven die melancholie komt uit de haast religieuse
ontroering om de macht der schepping, zooals die hem wordt geopenbaard,
bijv. in de aangrijpende verbeelding van den grooten boom, die onder
sneeuw beladen het licht ontvangt van de middagzon. „Gloire Hivernale"
noemde Degouve dit werk. Zoo zijn er meer werken, die al het groote
en meesterlijke hebben van zijn arbeid: Stavelot en hiver, Stavelot sous
la neige, Matin de neige, Haute neige a Stavelot.

Het is of zijn natuur niet strookt met de weelderige uitbundigheid van
den vollen zomer; waar hij een enkele maal den zomer verbeeldt, blijft
alles vreugdeloos, droog en korsterig en overtuigt het niet.

Beneden Degouve's kunnen lijken mij eenige doeken van een wat
verouderde en huilerige romantiek als dat omgevallen kruis aan den
weg of dat stervende, gewonde hert aan den boschrand bij ondergaande
zon, dat ,,La Victoire des Brutes" heet. Hier nadert zijn kunst bedenke-
lijk die gekleurde romantiek-voor-dagelijksch-gebruik, welke ons uit vele
Duitsche tijdschriften tegenwalmt. Enfin, dit is dan, naar ik hoop, even
een „faux pas" van dezen Meester, dien ik toch bijzonder vereer als een
der grootsten van onzen tijd. J. S.


