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KWATRIJNEN,
DOOR

H. W. J. M. KEULS.

I.

Mijn hart laat zich bespelen door den wind:
O vluchten, voor een nieuwe dag begint!
Waarheen? Waarheen? vergeefsch zijn alle tochten,
Daar overal ik weer mijzelven vind.

II.

De macht, die mij den ondergang beval,
Omringt mij met gebaar en leegen schal.
Zal ik een droom, een laatste kleinood redden
Uit dit in spel en lach vermomd verval?

III.

Zij mogen ver van U verlangen kweeken,
Hun kleinheid in Uw stormen willen breken:
Een oogenblik gedompeld in Uw vuur
Moeten zij hulploos om bevrijding smeeken.

IV.

Gij zijt alom, o schoonheid, en uw gaven
Verschijnen jong nog uit vergeten graven,
Maar velen weten niets van uw bestaan
En and'ren zijn als uw gekwelde slaven.


