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terwijl daarentegen het andere, rechts op
den voorgrond tegen den opstaanden kant
van het muurwerk, de bekende handteeke-
ning vertoont van den maker: Johannes
Lingelbach.

Alvorens de voorstelling te beschrijven,
dienen we althans in het kort een overzicht
te geven van de gebeurtenissen, die aan den
slag van Livorno voorafgingen.

Na de sluiting van het Twaalfjarig Be-
stand had de nederlandsche handel op de
Middellandsche Zee en vooral op den Levant,
zich zeer uitgebreid, zoodat hij spoedig dien
van alle andere volken verre overtrof, tot
ergernis van Franschen en Engelschcn. De
levantsche handel was een der voornaamste
bronnen vaa 's lands welvaart geworden.
Met wijs beleid hadden de Staten Generaal
maatregelen genomen om dien handel krach-
tig te beschermen. De koopvaardijvaar-
tuigen mochten niet kleiner zijn dan van
180 lasten, bemand met ten minste 150 kop-
pen en bewapend met minstens 24 stukken
geschut. Zij moesten steeds bijeen, in „ad-
miraalschap" zeilen, onder geleide van een of
meer schepen van oorlog. Daarom zorgden
de Staten, dat er geregeld een smaldcel in
de Middellandsche Zee was, om dienst te
doen als convooi, maar ook om te kruisen
langs de Barbarij sche kusten, waar de zee-
schuimers van Tunis en Algiers voortdurend
in het oog moesten worden gehouden. Door
een dergelijke combinatie van gewapende
koopvaarders en oorlogschepen, beschikte de
Republiek in de Middellandsche zee over een
afzonderlijke zeemacht, die, zooals gebleken
is, zeer goed in staat was om den voordeeligen
levantschen handel te beschermen en tegelijk
om de eer van het Gemeenebcst te verde-
digen.

In het jaar 1651 was weer een neder-
landsch smaldeel in „de oude wereldzee"
aanwezig om te passen op fransche kapers
en op barbarij sche zeeroovers, maar nog in

het bijzonder op de Britten, die blijkbaar
bezig waren om hun macht in deze wateren
te versterken. In het begin van '52, toen
de verhouding met Engeland steeds slechter
was geworden, was onze navale macht aan-
gegroeid tot 14 bodems. De Engelschen
hadden toen echter 15 oorlogsschepen, voor
een deel met zwaarder bewapening. Zij be-
schikten over twee schepen van 54 en vier
van 44 stukken, terwijl het schip van den
commandeur Joris Catz, als het grootste van
het nederlandsche eskader, niet meer dan
42 stukken voerde. De Engelschen stonden
onder den commandeur Richard Badiley
(wiens naam in alle nederlandsche berich-
ten tot Bodeley cf Bodley is verbasterd) en
den schout-bij-nacht Henry Appleton.

In Juni 1652 kwam Appleton met drie van
de grootste engelsche schepen en vier koop-
vaarders uit Smirna terug en liep de haven
van Livorno binnen, waar de rijke lading
kon worden gelost. Enkele nederlandsche
schepen lagen mede op de recde, waarna
Appleton (die door engelsche schrijvers
wordt gekenmerkt als een vechtlustig, maar
tegelijk als een ongeletterd en onbeschaafd
man), om hen uit te tarten naar buiten kwam,
,,syn Scheepen tot een kans-waaging opge-
schikt: de boorden rondom met Schansklee-
den behangen: de bloedvlag achter af; de
wimpel van boven, en twee tonnetjens bus-
poeder aan de nokken der reeden gebon-
den" *). Het was een uitdaging en een be-
lcediging, voor Catz moeilijk te verkroppen.
Te Livorno verwachtte men niet anders dan
een bloedig gevecht, maar de Nederlanders
roerden zich niet. Toen Catz echter kort
daarop bericht kreeg dat de oorlog (de Eerste
Engelsche) was verklaard, trad hij dreigend
op, waarop Appleton zich haastte achter de
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