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Paleis van Vrede, dat scheen opgebouwd,

Uit aller natiën Wereldvree-gedachten,

Waar 'k schitterpracht van schatten heb aanschouwd,

Die daar Europa's vorsten samenbrachten.

Waar 'k purpre' en gouden troon zag opgericht,

Voor wie der volkren veeten zou beslechten,

Waar 'k voelde naderen het tijdsgewricht,

Wen aller idealen zich vervlechten.

Waar 't beeld van Jezus staat, van den Gerechte,

Embleem van Vrede, met het zacht gezicht —

Nu d' oorlog woedt, de volkren razend vechten,

Wie sluit zijn blik voor zulk een schending dicht ? —

O mocht een God, u, steenen leugen, rechten!

Werpen u néér, met éénen bliksemschicht!

Augustus 1914.


