
AAN DE LATIJNSCHE ZEEKUST.

Het harde eigenbelang van den n i e u w e n
tijd sloeg het ouderwetsche dwepen van
het schoon verleden wreed neer; het kon
niet meer bestaan. Hoe weinig een figuur
als Konradijn reeds door het volgend ge-
slacht begrepen werd, bewijst de legende,
die vertelt, dat hij van het schavot af zijn
handschoen onder het volk wierp met het
verzoek dien te brengen aan Peter van
Aragon ten teeken, dat de laatste der Ho-
henstaufen hem alle rechten op Apulië en
Sicilië overdroeg. Alsof de jonge idealist op
dat oogenblik er aan denken kon in verre
landen een wreker zich te zoeken! Zijn
strijd was uitsluitend gevoerd voor de groot-
heid, de erfenis van zijn geslacht; zijn laatste
gedachten waren liefde voor vriend en
moeder, geen verre wraak!

Toch kwam die wraak. De opstand op
Sicilië in 1282,

„nel di segnato
Che dalle torri sicule tuonaro,
Come arcangeli, i vespri" *),

kostte den Anjous het bezit van het rijke
eiland, dat op de koningen van Aragon
overging. En de Sicilianen herinnerden zich
de Judas-daad van Frangipane. Hun vloot
verscheen voor Astura, nam en plunderde
het noodlottig slot en stak het in brand;
de veroveraars doodden met velen van de
bezetting ook den zoon van den verrader.

Hoe rijk is de historie van dit stukje
strand en hoe diep, hoe scherp het contrast
tusschen de rust der rozige avondstonden,
waarin de onbezorgde badgasten van Anzio
boottochtjes doen naar Astura, en den
rouw, den roem, de ellende, de misdaad, de
poëtische avonturen en de romantische wraak,
waarvan het in den loop der eeuwen getuige
was. Niet alleen om de steden van Italië
wond de geschiedenis een lauwerkrans van
poëzie en glorie!

*) Op den bepaalden dag, toen van de torens van
Sicilië als (bazuinen van) aartsengelen de vesperklokken
luidden.


