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EVANGELINE.

Mijn Liefde is als een roze in de ochtenddauw,
Die rein omhoogbloeit in de koele lucht.
Mijn Liefde is als een blanke duivenvlucht,

Die schittert hoég in 't zonneblinkend blauw,

Mijn Liefde is vredig als een zwijgend meer;
De witte wolken droomen zacht, zacht voort,
In ’t spieglend water, dat geen rimpel stoort

Het zilvren wilgenloof hangt roerloos neer,

Mijn Liefde is als een koel, beschaduwd graf,
Daar rust nu al mijn leed, mijn zorg, mijn druk.
En door een wereld, vol van licht Geluk

Leidt nu mijn Liefde me, als een sterke staf,
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