Charles van Wik,

zeer bevoegd schrijver over kunst, Arséne
Hlustré
naar aanleiding van zijn inzending in de
Hollandsche aldeeling van het Grand Palais
ter wereldtentoonstelling:

Alexandre in de Fiearo schreef

,»De tentoonstelling laat ons weinig beeld-
houwwerk van Hollanders zien. Een echter,
zeer opmerkelijk door de kloekheid in de
uitvoering en de waarheid in het sentiment,
is Van Wijk, wiens beeldjes het Lkarakter
hebben dat vele groote beelden missen. Zijn
boerin met een kind, zijn knaap met een
krab spelende, zijn Yerugkeer van het veld
(ploegos met een vrouw) zijn kunstwerken
van den cersten rang.”

Uit min
vriend bemerkte ik dat hij wijsgeerig genoeg
is aangelegd om den matericelen kant van

gesprekken met min  jongen

zijn vroeg succes dankbaar te waardeeren,

maar zich overigens nog heel klein en on-
tegenover het
heel wat zwaren
dichterbyj te

voldaan beschouwt groote

ideaal, dat hij na nog

arbeid hoopt wat mogen
naderen.

Tot zijn activa behoort nog de gouden
medaille, die hij in 1899 op de tentoon-

stelling in Ar#7, concurreerende met ver-
scheidene buitenlanders, behaalde met zin
ligoend Christusbeeld (brons) en zijn vrouw
met de ploegos, die aangekocht werd door
de Maatschappij voor Beeldende Kunsten.
Tot de mooie herinneringen van Van Wik
behoort nog, dat hij een der eerste welge-
slaazde bustes maakte van H. M. de Koningin,
waarvoor dan ook I. M. geposeerd heeft en
waarvan een exemplaar in marmer zich in
cen van de Gouvernementsgebouwen in Indié

bevindt. Hij is thans con amore bezig aan
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