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scheidenheid vertegenwoordigd; van nature reeds gracieus in de meeste harer
bewegingen en houdingen, komen zij den schilder meestal bij de con-
ceptie van zijn onderwerp halfweg te gemoet. Aldus geholpen, moest het aan
Pieter niet moeilijk vallen op zijn rijk palet de heerlijke toetsen te vinden,
waarmee hij den lof verkondigde der knappe, kraakzindelijke Amsterdamsche

De ru.it, door Pieter Oijens.

dienstmaagd, dezelfde die wij op een ander doek ontwaren als eene gods-
vruchtig hemelwaarts blikkende strijdster der Stf/Wz"z'<?// y^rwj', en elders weer
als een lieftallig, peinzend, en meer aan het laatste bal dan aan Chopin
denkend pianistje. Zoo wisselen eveneens bij David de in al hare houdin-
gen op het leven getroffen dametjes af.

Is het wel noodig er op te wijzen, dat de beide kunstenaars, ofschoon


