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zijne vrouw en beide kinderen (in den laatsten tijd slechts door het jongste).

Vier jaren achtereen heeft hij met zijn gezin gezworven, Hollandsch en
Belgisch Limburg, de Kempen, Brabant en Gelderland bezocht, overal
cenigen tijd verblijvende en steeds werkende en studeerende. En nog komt
het herhaaldelijk voor dat hij, eene schilderij willende voltooien, opmerkt dat
hij nog gaarne een model zou willen zien, en fluks zit dan weer de kunstenaar
met zijne familie in den trein en stoomt voor eenige dagen, die dikwijls tot weken
zich uitbreiden, naar Belgié of elders.

Men kan dit nauwelijks begrijpen, wanneer men hem bijwoont in zijn ge-
zellig huis in den Haag op zijn atelier, waar hier een lapje gobelin, daar
een Perzisch kleedje, ginds een Turksch kussen en al dat soort bric 2
brac, waar schilders zooveel van plegen te houden, de wanden of stoelen
versieren, met teekeningen van zijne kunstbroeders: een herdertje van

Bij de wieg, naar eene studie in olievert.

Mauve, een strandje van Maris, een paar schuiten van Breitner en eene
buitengewoon mooie aquarel, door Jozef Israéls, voorstellende Neuhuys por-
tret. En zegt men hem dan, dat het hier toch veel aangenamer is dan des
zomers door stof en des winters door slijk te gaan, om eindelijk in een



