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had om dien te bevredigen. Doch hij weet raad ! Spoedig had hij een schilderijtje
gereed gemaakt en daarmede gewapend, stapte hij op een fraaien ochtend naar
een rijken smid, een Maecenas in die dagen. De man had volstrekt geen zin in het
stuk, maar Neuhuys wist zoolang te praten en hem zoo stellig te overtuigen dat
hij het « Ö « / koopen, omdat hij, Neuhuys, anders niet naar buiten kon
om te studeeren, dat de smid eindelijk voor ƒ 25.— eigenaar van de schil-
derij werd. Met dien schat ging Neuhuys nog denzelfden dag per spoor naar
Nunspeet, waar hij zich voor acht dagen bij een bakker inkwartierde en daarna,
beladen met studiën doch met een ledige beurs , wel voldaan huiswaarts keerde.

De zoon van den in-
middels overleden smid
heeft de schilderij nog
steeds in zijn bezit.

Neuhuys schijnt vaak
min of meer gepraeoccu-
peerd. Het komt soms
voor dat hij aan een ge-
sprek weinig of geen deel
neemt en van een oogen-
blik dat er niet op hem
gelet wordt, gebruik
maakt, om stil het ver-
trek te verlaten. Dan kan
men er zeker van zijn
hem, nog na verloop van
uren soms, op zijn atelier
te vinden, bezig aan eene
schilderij, die hij in lan-
gen tijd niet onder handen
heeft gehad, doch hem

nu weer plotseling voor Studie,
den geest kwam.

Ofschoon reeds voor zijn huwelijk in 1876 in den Haag gedomicilieerd, brengt
hij toch nog het grootste deel van het jaar buiten door. In de laatste jaren
vertoeft hij des zomers en veelal ook een gedeelte van den winter te Laren
en wie hem daar reeds in den vroegen morgen, beladen met al zijn schil-
derstoestellen, den breedgeranden hoed op het hoofd, een weinig naar links
voorovergebogen, in allen eenvoud ziet heen stappen, blijkbaar aan
niets anders denkend dan aan den arbeid, die hem wacht, kan zich moeilijk
voorstellen, dat dit dezelfde man is, met wien hij den vorigen middag aan
het diner zoo gezellig heeft zitten praten en die den avond door muziek en
zang — waarvan hij een groot bewonderaar en gelukkig beoefenaar is —
zoo ras deed voorbij snellen.

Bij al zijn reizen en trekken wordt hij in den regel getrouwelijk vergezeld door


