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dracht niet weinig verlegen, vreezende dat hare levendige natuur en haar
ijver zouden vergeten, welke leerling ze had.

De voorstelling en de eerste les zijn gedaan en de eerste angst voorbij. Een aller-
aardigst freuletje geleidde mij tot de prinses; ik had niet eens tijd, mijn haar wat in
orde te brengen. Ik heb mij oneindige malen vergist, maar de prinses is waarlijk
allerliefst en zeer vriendelijk. Ze verlangde zoo aan het schilderen te gaan, dat ik
hals over kop eene kamer tot atelier moest inrichten. Maar waar was het Noorden?
Niemand wist waar het Noorden was en ik wel het minst van allen. Ik zwierf met
een lakei het gansche paleis door van boven tot onder en toen vonden wij eene
heel goede kamer op het Noorden, vlak naast de mijne, vanwaar we waren gekomen.

Alles ging nu voortref-
felijk en men zou gaarne
nog meer en beter ver-
tellen , hoe beminnelijk
deze te vroeg gestorven
prinses zich betoonde.
Later kwam ze nog eenige
weken te Amsterdam, bij
Mej. Schwartze aan huis
werken, altijd bezorgd,
dat ze te veel van haar
tijd nam.

*

In 1883 werd Thérèse
Schwartze benoemd tot
lid der jury voor de in-
ternationale tentoonstel-
ling te Amsterdam. Toen
eigenlijk eerst leerden de
Haagsche schilders haar
goed kennen en voorzoo-
veel ze het al niet waren,
werden ze hare trouwe
vrienden. Kloek, toch
echt vrouwelijk en zonder
eenige aanmatiging, gaf
ze haar oordeel en wist
het flink te verdedigen.

Tot 1884 had ze te
Parijs slechts de jaarlijk-
sche Salons kunnen be-
zoeken. In dat jaar vond

ze gelegenheid, er eenige maanden heen te gaan, om in een eigen atelier

Moordenaarshanden. (Houtskool schets).


