THERESE SCHWARTZE. 11

historische compositien, liefst bijbelsche tafereelen, waartoe zijn vroom gemoed
zich het meest gevoelde aangetrokken. Voor een protestant echter is in dit
genre de gelegenheid toch al gering en ook buiten zijn kerkgenootschap was
het gevoel voor goede kunst toen ver beneden peil. Een der beste groote
compositién van Schwartze was dan ook niet voor ons land bestemd, maar
voor dat zijner geboorte. Ongelukkig werd het schip, wat het vervoerde,
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denkelijk door de Alabama in den grond geboord. Men vernam er nooit meer
van sedert de afvaart en wij kennen nu nog slechts ,,The Pilgrim fathers”
uit de buitengemeen schoone lithographie van Prof. Aug. Allebé.

Toen Thérese terugkeerde vond zij niet alleen in haar genre geen school



