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De vrienden zetten zich in leunstoelen bij den haard, waar reeds eenige
bezoekers hadden plaats genomen. De meesters Pieter Pietersz. — gewoonlijk
genoemd de , jonge lange Pier” — en Barend van Someren zaten in druk
gesprek met een jong schilder van drieéntwintig jaar, Francois Venant,
vroeger leerling van Carel van Mander, later van Pieter Isaicsz., den be-
kenden meester, die juist in het jaar 1614 als hofschilder van Christiaan IV
naar Denemarken vertrokken was.

Charles Quina en Bredero begroetten de schilders met eenige hartelijke
woorden. De eerste riep luid:

— ,,Klaartje! Twee pint Rhijnschen wijn! En een pijpke

Spoedig zaten de twee vrienden in zeer vertrouwelijk gesprek. Quina stiet
met zijn bol groen glas bij Bredero aan en zei:

— ,, Beter, dat glaasje uit, dan een goed man zijn cog ! A vous, Gerbrand!”

Bredero bleef niet in gebreke leeg te drinken, wat vol geschonken was.
De onaangename woordenwisseling met Philips Lysart bekommerde hem
niet meer. Hij haalde een zilver pijpje te voorschijn, en volgde het voorbeeld
van zijn vriend Quina. De meeste schilders zaten naar de nieuwste mode
ntoeback te drinken,” blauw-grijze wolken dreven overal in de ruimten van

|”

de gelagkamer, _

Slimme Jan had de kaarsen ontstoken, daar de duisternis gevallen was.
Voor den schoorsteen hing eene koperen kroon met zes kaarsen, op de
eikenhouten tafels en op het staand trezoor brandden nog ettelijke anderen,
zoodat men - het levendig tafereel in alle bijzonderheden kon overzien. De
gelagkamer was bijna geheel bezet met jonge schilders en enkele vrienden,
meest rijke kooplieden, die gaarne voor kunstbeschermers gehouden werden.
Zij spraken, dronken, en rookten met gelijke opgewektheid. Klaartje had
geene handen genoeg, slimme Jan bleef onophoudelijk bij de biervaten aan
het tappen, vreezende, dat de vaten met Delftsch en Rotterdamsch bier het
dien avond niet zouden uithouden. Het gedruisch der stemmen was zoo
doordringend, dat er geen enkele verstaanbare klank uit al deze woorden-
wisseling opsteeg. Somtijds vertoonde zich Alida Jansdr. aan het staand
trezoor, en hield een oog op de massa koper en zilvergeld, die Klaartje in
eene der laden stortte, terwijl zij de duiten, de staten-stuivers, de blanken,
de oortjes op hoopen rangschikte.

Het scheen afgesproken, dat Bredero haar geen woord, zelfs geen blik
mocht toewerpen. Dit nam niet weg, dat hij met het glas aan de lippen
somtijds even over den rand gluurde, om het gelaat der aangebeden vrouw
met een enkelen blik waar te nemen. Luider klonk dan zijne stem, terwijl
hij met Francois Venant en Charles Quina een vroolijk gesprek voortzette.
Hier . en daar werd een lied half geneuried, half gezongen. Telkens was het
Bredero, die enkele regels met een luid opklinkenden galm te midden van
het geraas wierp.

— , Ei lieve, Bredero! Hef nu eens een liedeke aan voor het heele col-
legie!” — riep Barend van Someren.



